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“Wie met tranen zaaien zullen met gejuich oogsten.” 
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Voorganger: ds. Nynke Dijkstra – Algra 

Organist: Hans Stehouwer 

Ouderling van dienst: Alie Klooster 

Diaken van dienst: Gijs van Kesteren 

Cantorij onder leiding van Anja van Velzen met begeleiding van Henk de Winter 



Orgelspel 

 

We gaan staan, als het lichaam van Ria de kerk 

wordt ingedragen. 

 

Lied 304 (oude Liedboek der Kerken) 

God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen, 

die 't heden kent, de toekomst overziet, 

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen 

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 

zijn heerschappij omvat de loop der tijden, 

een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 

blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden 

en d' adem zijner lippen overmant, 

de tegenstand. 

 

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten, 



Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten, 

Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land, 

als Gods gezant. 

 

Woord van welkom 

Bemoediging en groet. 

We gaan zitten 

 

Lied 978  

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 



Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

Gebed. 
 

Levensberichten, uitgesproken door: 

Paul Guijt 

Wim Haan 

Heidi Hordijk 

 

Lezen: Psalm 126 



Psalm 126 in afwisseling met de cantorij. 

 

126a:1 
 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  
Gij onze vreugde. 
 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn  
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven.  



Overdenking 
 

Cantorij: 

 



Cantorij: 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Allen: 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Allen: 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 



het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Gebeden, gezamenlijk Onze Vader. 
 

Lied 753  

Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 

Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 

Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 

Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 



Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 
 

God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 

Zegen. 
 

Bij het uitdragen zingt de cantorij:  

 



God zal je hoeden, Christus je voeden, 

Geest van hierboven geeft zin en zicht.  

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 

vriend in het duister en gids naar het licht. 

 

 

Adres Crematorium Noorderveld:  

Structuurbaan 1, Nieuwegein 

 

In de aula van het crematorium lezen we 

gezamenlijk de geloofsbelijdenis: 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 
Here 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit 
de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald 
ter helle 
op de derde dag opgestaan uit de doden 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de 
rechterhand van God, de almachtige Vader 



vandaar zal Hij komen om te oordelen de 
levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen 
vergeving van de zonden 
wederopstanding van het lichaam 
en een eeuwig leven. 
 

Lied 248 

De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 
 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 



Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd´ en majesteit. 

 

Na afloop nodigt de familie u graag uit voor een 

persoonlijke ontmoeting in de Opstandingskerk te 

Houten. 


